
    

ONTMOETINGSAVOND ALS SCHEIDING JE LEVEN TREFT.. 

Op 19 september hebben we stil gestaan bij de rouwcurve

van Kubbler Ross bij scheiding. We waren met een bijna

nieuwe groep mensen die korter of langere tijd geleden

een scheiding hebben meegemaakt. 

Deze avond hebben we wat uitgebreider stil gestaan bij  

hoeveel jaar geleden het was dat je in een scheiding

terecht bent gekomen. Welke gedachte of gevoel

overheerst jou nu?

Een terugkerend thema was de worsteling 'mag ik wel

scheiden van God? Ik heb mijn ja-woord gegeven en

tegelijkertijd: een huwelijk waarin huiselijk geweld in

fysieke of psychische vorm aanwezig was, is dat een

huwelijk zoals de Heere deze heeft bedoeld?’

Een worsteling waar veel mensen mee zitten.  Zowel

kerkenraad als betrokkenen hebben hier last van.  

Benoemd werd de lezing ‘Pastoraat bij scheiding’ van dhr.

E.J. Verbruggen op de Haamstedeconferentie. Diverse

luisteraars hebben het positief ervaren dat er aandacht is

voor dit thema . Scheiden is een nieuwe wereld waar veel

onzekerheid en onbekendheid over is.  Hoe staat een

gemeente om een eenoudergezin heen. Is er veroordeling

of juist elkaar dragen in de nood. 

AGENDA 2023

28 november:
Hoe geef ik mijn leven weer

perspectief?

Opgeven uiterlijk 24 november
12.00 uur.

Aanmelden via
ontmoetingsavond@forestconsult.nl

Bijdrage € 12,50

Meer informatie op de agenda
van de website.

 Tijdens de ontmoetingsavonden
wordt er gevoelige en persoonlijke

informatie met elkaar gedeeld. Het is
belangrijk dat wij allemaal

vertrouwelijk omgaan met de
informatie die besproken is.

 

SEPTEMBER 2023

NIEUWSBRIEF
ALS SCHEIDING JE LEVEN TREFT....

Houten
www.forestconsult.nl

(06) 146 28 389 
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'Troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan."
Hans Maat

TEXT AND PHOTOS BY FORESTCONSULT

Als scheiding jouw leven treft dan is er pijn,
verdriet, een gezin kapot, een huwelijk
verbroken. En dat blijft een leven lang.

Tegelijkertijd heb je een keuze: Hoe ga je
om met de situatie?

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg

slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt

om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer

aan.
Tekst: Hans Maat, muziek: Elbert & Niek Smelt

. 

Scheiden is rauw rouwen. Verdriet,

verbazing, opluchting, rust en

ontreddering gaat heen en weer. Het

leren verdragen en tegelijkertijd merken

dat het een proces is waarin er ook weer

kansen zijn. 

Het dal waarin je denkt om te komen in

verdriet maar ook het moment waarin je

jouw veren moet schudden door een

wilsbesluit te nemen en aan de toekomst

te gaan werken. Met vallen en opstaan.

Dit alles met Gods hulp.

We begonnen de avond met het luisteren

naar het lied: Heer, wijs mij de weg. 

Vooral de tekst: Als mij de moed

ontbreekt, om door te gaan... gaf

herkenning en bemoediging. Ondanks dat

de Heere een scheiding haat, laat Hij ons

niet staan. Het is fijn om te horen

wanneer men deelt wat heeft bemoedigd

om door te gaan. 

Mooi om te zien dat de  verschillen in

rouwfases herkenbaar was. Wanneer je

net gescheiden bent kan de wereld er zo

hopeloos uit zien. Het helpt als je ziet dat

wanneer men verder in het proces is de

zon ook weer gaat schijnen.  

Nieuws
Vanaf september 2022 ben ik gestart met de

master contextuele benadering aan de
Christelijke Hogeschool Ede. Komend jaar

hoop ik onderzoek te doen naar de uitingen
van loyaliteit bij jongeren die na de scheiding

contactverlies heeft met een ouder.
 De komend maanden wil ik interviews houden
met volwassenen tussen de 18-25 en 35+ die

in hun tienerleeftijd contactverlies hebben
gehad. Mocht je willen meewerken aan dit

onderzoek of ken je iemand die mee zou willen
werken?  Stuur een mailtje naar:

annelies@forestconsult.nl

https://www.canva.com/design/DAFu0VGm2xE/ojqCgNgto0Bsggf7gghgMA/edit


Activiteiten:
Regelmatig worden er ontspannende activiteiten
georganiseerd door Wilbert, Elze, Irma en Lydian.
Voor meer informatie kan je mailen naar:
gescheidenennuverder@gmail.com

Vanaf de bank thuis:
Sociaal media: Op facebook is er een besloten

groep: Christelijk alleenstaande ouders 1.0,

waar je lid van kan worden.  Als je interesse hebt;

Meld je aan. Let op; Via Messenger ontvang je een

aantal vragen die je eerst moet beantwoorden. 

Op de site www.zorgnaechtscheiding.nl kan je

de agenda vinden van diverse activiteiten in

Christelijk Nederland.

Er is een podcast van het RD/Bij ons thuis over

een-oudergezinnen. Deze is o.a. te beluisteren

via spotify en Itunes en staat op de website.

Ook heeft de Reformatorische omroep bij vrouw
in beeld een interview gehad over het thema

scheiding.

Activiteiten

FORESTCONSULT VOOR PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

Ouderschap na scheiding (ONS)

Parallel ouderschap

Thema echtscheiding bespreken binnen

kerkenraden, school of gemeente-avond.

Mogelijkheden Forestconsult

Individuele begeleiding bij echtscheiding
Het kan zijn dat je merkt op een

ontmoetingsavond dat het thema je raakt. Dat

bepaalde pijn je verlamt om een nieuwe stap te

kunnen zetten.

Herken je dit en weet je niet goed hoe je dit kan

ombuigen? 

Bel of mail gerust. Mogelijk kan ik van waarde zijn

tijdens een individueel traject.

Vanuit de aanvullende verzekering is er een

(gedeeltelijke) vergoeding mogelijk.

Jeugd & Opvoedhulp is mogelijk vanuit de

gecontracteerde gemeenten: Lekstroom,

Vijfheerenlanden en Utrecht West.

Voor vragen, tips, ideeën voor een thema, mail

naar info@forestconsult.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Annelies Bos

Systeemtherapeutisch werker

Contextueel therapeut i.o.

S E P T E M B E R  2 0 2 3  |  N I E U W S B R I E F  | H O U T E N

http://www.zorgnaechtscheiding.nl/
http://forestconsult.nl/

